
Eerste liefde

Geen vingertop kan ik meer 
Bewegen, elke associatie met
Licht veroorzaakt geluid in mijn
Hoofd en hitte in mijn lichaam
Hoe volledig buiten zich
Zelf kan een mens
Geraken

Een speelbal worden van
Wat in hem leeft aan
Licht en donker
Hard en
Zacht

Beweging en
Stilstand

(1985)

Eerste haat

Ik zag haar aan het strand
Haar nieuwe vlam aan de hand

Zij noemt hem ‘Bolle’

Dat was ook de koosnaam
Van haar en mijn hond

(1982)

Met je eigen

Ik vlij mezelf
Tegen mezelf
Druk mezelf stevig
Tegen mij aan

Ik vind mezelf
Aan mijn eigen

Borst

(1985)



Met elkaar

Wat moeten mensen toch altijd van elkaar?

Ze bevruchten elkaar
Ze dragen elkaar
Ze baren elkaar
Ze zogen elkaar

Ze verlaten elkaar
Ze missen elkaar
Ze zoeken elkaar
Ze haten elkaar

Ze bevelen elkaar
Ze beloven elkaar
Ze beoorlogen elkaar
Ze sterven elkaar

Ze treuren elkaar
Ze begraven elkaar

Ze vergeten elkaar

(1992)

Nooit meer de oude

Naar de krullen van
Mijn lief in het
Avondlicht

Daarnaar moet alles leiden
Ook dit doelloos zwerven

(1982)

Zo mooi verzin je het niet

Ik lig stil
In de nacht en
Roep om God

‘Kleintje, lig je
Naast me? Raak me eens aan’

En een hand drukt 
De mijne

(1982)



Bellinzona

En met dit alles voel
Ik nu vanachter een 
Venster mee op
Reis 

Een wijzend kind licht
En donker op een
Bergwand en jouw
Hand zich wrijvend tegen
De mijne

(1985)


