
Ars poetica 1

Tussen
De verwachting en
De herinnering ligt
Het schrijven

Ars poetica 2

Alles heb ik
Van mij afgeworpen:
Ee stoffige straat
Een vader die zijn handen
Niet thuis kon houden
Een moeder die met haar handen at

Nu ontkom ik niet aan woorden
Krammen letters in mijn vlees

Ars poetica 3

Er bestaan miljoenenvolkeren
Zonder eten
En zo heb je er ook
Zonder dichters

Hun bruto nationaal produkt
Slechts uitgedrukt in dollars

Culture my ass!

Ars poetica 4

Men raadt mij van alle kanten
Aan om boeken te gaan
Schrijven maar
Ik kom nooit
Verder dan de
Paginering



Bouwval 1 (vrij vers)

Het stutten en 
Schragen van onze
Stulpen steunt de
Suggestie dat we overeind
Blijven na op twee benen te zijn gaan
Heersen
Mundus erectus
in hybris

Echter, as zijn wij en …

Op een dag heeft de
Wind hier weer vrij
Spel

Bouwval 2 (rondeel)

Wij schuilen bij een bouwval
Het stuuten en schragen van
Onze stulpen steunt het plan,
De suggestie dat de bal
Telkens anders rollen kan.
Wij schuilen bij een bouwval
Mundus erectus en de staande man
Die oevereind heersen zal
Maar mundus e is een Augias-stal
As zijn wij en tot dan.
Wij schuilen bij een bouwval

Muzak

Vroeger had Nederland
Stilte voor ‘n storm

Testbeeld

Je moet voorkómen dat poëzie hetzelfde is als tv:
Dat ze ontvlamt in veelbelovend berstensblauw
Maar vervolgens slechts een testbeeld toont
Dat ze n’importe welk beeld dan ook verschaft
Maar in alle beelden samen geen verhaal vertelt

Dat je niets mist als je haar niet hebt



Geen mening maar ‘n sonnet

Geliefkoosd rijm dat pas onthult
Hetgeen klaar is, helder, geest
Vorm nu eens geen mening maar ‘n sonnet
Met een beeld moet je nu naar bed
Wat maak je mee alvorens je zwijgt:
De honger van de zilverbedrade geeuw
Het breken van zwartegatenzware toom
Je nog even willen blijven totdat het neigt

Uit een visioen dien je wedergeboren
Of nee, beeld en geluid kunnen weg
Enkel uit taal kom je naar voren

Tot één woord dring ik je terug
Geen mening meer, geen beeld, geen syntax
Alleen nog bron en bodem: brug

Nooit meer slapen

Is het logisch dat iedere dag de zon weer opkomen zal?
De Inca’s of Azteken – in ieder geval een Middeleeuwse
Indianenstam
Offerde avond na avond een jonge loot aan de vurige bol
Omdat ze begreep dat het ding niet gratis aan de hemel
Kwam

Is het logisch dat iedere dag de zon weer opkomen zal?
Magritte schilderde een zeegezicht – tussen Uit- en 
Volendam?
Op de wateren rust met groot gemak het heelal
De vertrouwde maan, maar ook een andere steen in schier
Vrije val

Is het logisch dat iedere dag de zon weer opkomen zal?

Ode aan de schrijversvakschool

De wind woei soms
Prachtige sequenties aan

Ik stelde me graag
Pal in die wind


